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Mededelingen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar dhr. en mevr. van den  
Brom, Slauwerhoflaan 80.

Collecte
De eerste collecte gaat naar de diaconie en de tweede collecte is bestemd 
voor het bouwfonds.

Mededelingen van de werkgroep Vorming en Toerusting
De commissie 'Vorming en Toerusting' attendeert u op de volgende 
activiteiten in de komende week:
 Donderdag 15 mei: Om 12.00 uur de lunch waarmee de 

Ouderenkring het lopende seizoen afsluit.
 Op zaterdag 17 mei: de (fiets)pelgrimage naar de Bonifatiuskerk in 

Vries. Voor bijzonderheden: zie het laatst verschenen kerkblad.

Na de dienst is er weer koffie en thee in Ons Centrum

Orgelspel: 'Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren', Johann 
Gottfried Walther (1684-1748) 
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Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen 

(gemeente gaat staan)  
Intochtslied: Psalm 66: 1 en 3

3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.



pagina 4 Zondag 11 mei  2025

Votum en Groet

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
voorganger: Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus 

Jezus onze Heer,
allen: Amen.          

Psalm 66: 7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

(gemeente gaat zitten)  

Verootmoediging

Glorialied: Lied 25a
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2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Aandacht voor de kinderen

Gebed voor de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Jesaja 35 

Lied: 659: 1, 2, 3 en 4

2 Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.
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Schriftlezing: Johannes 5: 1-9
1 Daarna was er een feest van de Judeeërs, en Jezus ging op naar 

Jeruzalem.
2 Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws  

bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen.
3 En daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden.
4 [Want een engel daalde neer van tijd tot tijd in het bad en raakte het 

water aan;  wie het eerst daarin kwam na de aanraking van het water, 
die werd gezond, welke ziekte hij ook had.]

5 En daar was een zekere mens, die al achtendertig jaar ziek was.
6 Hém zag Jezus liggen, en daar Hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, 

zei Hij tot hem: “Wilt u gezond worden?”
7 De zieke antwoordde Hem: “Heer, ik heb geen mens, om mij, wanneer 

het water aangeraakt wordt, in het bad te werpen; en terwijl ik kom – 
een ander vóór mij daalt af.”

8 Jezus zei tot hem: “Sta op, neem uw bed op en wandel.”
9 En terstond werd de mens gezond, en hij nam zijn bed op en wandelde. 

En het was Sabbat op die dag!

Lied 659: 5 en 6
5 Overvloed, overvloed Gods,

sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6 daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Prediking

Orgelspel: 'Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich' - 1. versus, 
Heinrich Scheidemann (1595-1663) 

Gezang 221: 1 en 2 ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’
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2 Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren — 
opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader  

Inzameling van de gaven 

Slotlied Lied 146c: 1 en 3
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3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Zegen, gezongen Amen

Orgelspel: 'Canzon' FbWV 304, Johann Jacob Froberger (1616-1667) 

Ontmoeting in Ons Centrum met koffie en thee


